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In de tegenwoordigheid van God
door Arie van der Stoep

Ken je dat: Je wordt wakker en je bemerkt dat God heel dichtbij je is. (1) Zijn vrede is er. In je hart

en om je heen. En zijn aanwezigheid is één en al liefelijkheid, schoonheid, vriendelijkheid! (2) Hij

is daar en wacht op je. Ken je dat?

Dat kan je overkomen, als je Hem oprecht zoekt. Als je regelmatig de tijd neemt om voor zijn troon te

komen en bij Hem te zijn. (3) Dat gebeurt, als je naar Hem verlangt, als je Hem aanbidt, Hem zegt dat je

van Hem houdt en dat Hij zo groot voor je is.

Die dingen kun je gewoon tegen God zeggen. En Hij neemt je volkomen serieus. Want Hij weet wat er

in je hart is.

Liefde bewijzen

Als je zo naar Hem toegaat, dan bewijs je Hem daarmee je liefde. Je kunt dat ook doen door Hem toe

te zingen, Hem een ‘aubade’ te brengen! (4) Je kunt dat eerst tegen Hem zeggen: ‘Heer, ik wil graag

een lied voor U zingen.’ En dan doe je dat. Hij luistert! En de engelen luisteren mee. Of ze zingen mee!

Zij juichen zelfs, want er is iemand die Hem prijst. Daarover verheugen ze zich!

Je kunt nog meer doen. Bijvoorbeeld Hem danken voor alles wat Hij voor je heeft gedaan, voor zijn

vergeving, zijn verlossing, zijn bewijzen van liefde voor je. Je kunt Hem danken voor zijn goedheid, zijn

geduld, zijn genade en voor wie Hij is. Voor het feit, dat je altijd bij Hem terug mag komen, hoe je je

ook voelt. Je kunt stil zijn voor Hem en naar Hem luisteren. Er zijn zoveel dingen waarmee je Hem je

liefde kunt bewijzen.

Meer van God

En het mooie is: het brengt je dichter bij Hem. Je leert Hem steeds beter kennen. Hij gaat steeds meer

voor je betekenen en je verheugt je in zijn onmetelijke heiligheid en heerlijkheid.

En terwijl dat allemaal gebeurt, leer je ook jezelf beter kennen en naar jezelf kijken vanuit zijn liefde

voor je! In zijn tegenwoordigheid zijn... het mooiste dat er is! (5)

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 139:5-6.

U omgeeft mij van achteren en van voren en U legt uw hand op mij.

Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.

(2) Psalm 16:11b-c.

Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht,

liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.

(3) Psalm 27:4.

Eén ding heb ik van de HEER gevraagd, dit zoek ik:

te verblijven in het huis van de HEER al de dagen van mijn leven,



om de liefelijkheid van de HEER te aanschouwen,

en om te onderzoeken in zijn tempel.

(4) Psalm 119:62a.

Te middernacht sta ik op om U te loven.

    Psalm 95:1-3.

Komt, laat ons jubelen voor de HEER,

juichen ter ere van de rots van ons heil.

Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen,

ter ere van Hem juichen bij snarenspel.

Want de HEER is een groot God

een groot Koning, boven alle goden!

(5) Psalm 73:28a.

Maar mij aangaande (= maar wat mij betreft - AvdS), het is mij goed nabij God te zijn.

    Psalm 84:11a.

Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders).
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